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Kom in een huis_ in een huis, in een thuis met een tuin, in een stad, ineens, tot rust. 
 
Welkom op dit plekje op aarde, een paar vierkante meter planeet. 
Dit "postzegeltje" land van betekenis, is er 1 die geschiedenis heeft. 
 
Zie er zijn plekken die we kennen en ook plekken anoniem 
Er zijn plekken die bestaan maar nog nooit zijn gezien 
 
Welkom nieuwsgierige bezoeker, observeer, leer en weet. 
Het is fijn u weer te zien ook al bent u hier nog niet geweest. 
 
Kom student van tijd en plaats, welkom getuige van nu en toen 
Kom onderzoeker ondervindt, wat hier te zien is of te doen. 
 
Zoals ook God in een week dit project heeft opgezet, ALLES kwam na het bezoek. 
Heeft het verblijf van een week zich in de geschiedenis geëtst, nu, hier, voorgoed. 
 
Kom stadsgenoot, passant, forens, bloei op in deze tuin. 
Ik weet tijd is geld, en dat, maakt jouw reis dus, een temporaal fortuin 
 
Kom en kijk en ruik en zie en blijf nog tot het is gelukt. 
In een tuin van loof en nieuw en vers, moet je gaan kom dan snel terug. 
 
Naar dit huis, in een huis, in een thuis met een tuin, in een stad, ineens, tot rust. 
 



 
 
 
 
Welcome to a house—in a home, with a garden and a heart, In the midst of a city, find peace, 
make a start. 
 
Welcome to this spot on Earth, a square of precious land, A postage-stamp-sized universe, 
where history makes a stand. 
 
There are places we remember, and some that stay unseen, Places real, existing still, though 
never have they been. 
 
Welcome, curious visitor, observe, discover, know, It’s wonderful to see you here, though you've 
yet to come or go. 
 
Come, student of time and place, witness of now and then, Come, explorer, feel and trace, find 
what's hidden once again. 
 
Just as Godd in just a week made this world complete, Everything came after—etched forever 
by those who meet. 
 
Come, city dweller, traveler, friend, bloom within this green, I know your time is money spent, 
your journey wealth unseen. 
 
Come, observe and breathe and touch, stay until you're filled, In a garden fresh with leaves and 
life, return when you have willed. 
 
Back to this house—in a home, with a garden and a heart, In the midst of a city, find peace, 
make a start. 
 


